
Nu de zomer voorbij is, blijft opa lekker ijs verkopen. Oma is weer volop aan het oliebakken 

geslagen. De oliebollenkraam staat alweer op het Radio Hollandplein aan de Westduinweg. 

Hier bakt ze de traditionele oliebollen, appelflappen en wafels, maar ook de Berliner Bol is 

erg in trek. En deze winter helpt Opa Pino haar een handje, want ook hij serveert, naast het 

ijs, de lekkerste oliebollen, naar wens zelfs met een lekkere twist! 

Maar wie zijn eigenlijk de mensen achter Oma Toos en Opa Pino? Dat zijn Jamal en Talisa, zij 

openden bijna 10 jaar geleden Oma Toos, een eerbetoon aan Talisa haar oma die bekend 

stond om haar heerlijke Oudhollandse kookkunsten. Haar opa was een Italiaanse 

levensgenieter. Ze kwamen elkaar tegen op Scheveningen en opa ging niet meer terug naar 

Italië. Beide hielden ze erg van goed eten en mensen verbinden. En dat is wat Jamal en Talisa 

nu ook doen met de beide horecazaken.  

Afgelopen zomer opende Opa Pino, helemaal in de elegante stijl die past bij Talisa haar opa. 

Na een succesvolle eerste zomer komt opa een handje helpen met oliebollen bakken. We 

hoeven hem daarbij niet te missen op zijn vertrouwde plek, de oliebol kun je gewoon bij Opa 

Pino eten. Tenzij hij even met oma on tour is voor een evenement of bijvoorbeeld een 

toernooi bij ons op de club. 

Deze winter pakt Opa Pino helemaal uit met heerlijke Italiaanse desserts, bijvoorbeeld voor 

bij je kerstdiner. En de traditionele Panettone, vers gebakken en met Italiaanse liefde bereid, 

komt deze winter bij Opa Pino in een prachtig blik van Dolce & Gabanna. “Helemaal in de stijl 

van mijn opa, sjiek en elegant”, reageert Talisa. “Het tegenovergestelde van oma die een 

echte Scheveningse rauwdouwer was.” 

 Dat juist die twee verschillende werelden en smaken het zo goed samen doen, dat laten 

Oma Toos en Opa Pino zien. Deze winter blijf je dus smullen van al dat lekkers van Oma Toos 

en Opa Pino. Kom langs bij de oliebollenkraam of neem het er echt even van met een bakje 

koffie met speciale oliebol bij Opa Pino, of bestel de lekkerste oliebollen voor je bedrijf of op 

de vereniging. En als je iets te vieren hebt, dan komen oma en opa graag bij je langs met hun 

poffertjeskraam!  

 


